Kerknieuws Made en Drimmelen
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Jaargang 8, juli -augustus 2025




Kerkdiensten

Zondag 6 juli:
10.00 uur: ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht
Dienst in Hooge Zwaluwe

Zondag 13 juli:
10.00 uur: ds. J. Schellingerhout uit Dordrecht
Dienst in Made

Zondag 20 juli:

10.00 uur: ds. Tom Rijken uit Oosterhout
Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

Zondag 27 juli:
10.00 uur: hr. Ad. den Besten uit Sliedrecht
Dienst in Hooge Zwaluwe

Zondag 3 augustus: ds. J. Schellingerhout uit Dordrecht
Dienst in Made

Zondag 10 augustus

10.00 uur: hr. Peter de Jongh uit Raamsdonksveer
Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

Zondag 17 augustus
10.00 uur:
Dienst in Hooge Zwaluwe

Zondag 24 augustus
10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland uit Oosterhout
Dienst in Made

Zondag 31 augustus

10.00 uur: ds. Marloes Meijer uit Wagenberg
Deurcollecte: onderhoud kerkhof

Dienst in Drimmelen




Kerkdiensten

Zondag 7 september:
10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland uit Oosterhout
Dienst in Made

Bij de diensten: De diaconale collecten in juli zijn bestemd voor Ronald
Mc. Donald en in augustus voor de eigen diaconieén.

Ds. W. van Herwijnen gaat voor in de dienst van 6 juli in Hooge Zwaluwe
en heeft verzocht of bovenstaand plaatje “Het Lege Midden” in het
kerkblad opgenomen kon worden.




Kerkelijke zaken

Wakker worden van de vogels

Vanmorgen werd ik wakker
van de vogels.

Zo begint het gedicht van Hans Andreus. Wie de zomer kent in zijn stille
ochtenden, weet wat hij bedoelt. Vogels die de dag openbreken. Licht
dat zacht zingt. Een nieuwe dag vol belofte.

En ik dacht: waarvan werd ik wakker?
Van de vogels.

Van het licht ook, maar
meer van de vogels.

Het licht zacht zingend,
de vogels keihard.

De zomer is een tijd van rust, ontspanning en misschien een beetje meer
ruimte in ons hoofd en hart. Vakantie biedt de kans om afstand te
nemen van de drukte van alledag - en om opnieuw te luisteren naar wat
er werkelijk toe doet. De zomer brengt rust. De dagen zijn langer, de
avonden lichter. We trekken eropuit of blijven thuis, maar nemen in elk
geval wat gas terug. Vakantie kan ons helpen om weer te landen bij
onszelf - en bij God.

In Lucas 10:25 klinkt een heel andere ontwaking:
“Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beérven?”

Een grote, existentiéle vraag, zomaar midden in het leven. Juist in de
zomer, als het leven even vertraagt, kunnen zulke vragen omhoog
komen. Wie ben ik? Wat geeft écht leven? En hoe leef ik met aandacht
en liefde voor God, de ander en mezelf? Wat doet ertoe? Waar leef ik
voor? Hoe heb ik lief, met heel mijn hart, heel mijn ziel, heel mijn kracht,
en heel mijn verstand?

Misschien helpt het om wakker te worden van de vogels. Om niet meteen
door te hollen, maar stil te staan. Om te luisteren. Naar het leven. Naar
God. En naar de fluistering van een stem die zegt: “Doe dat, en u zult
leven.”




Kerkelijke zaken

Misschien is deze zomer een uitnodiging om die vraag ook zelf te stellen.
Niet als een zwaar theologisch debat, maar eenvoudig, in de stilte van
een wandeling of in een gesprek met iemand die je dierbaar is. Wat geeft
werkelijk leven? Wat doet ertoe? En hoe kunnen we - ook in deze
zomertijd - liefhebben met hart, ziel, kracht en verstand?

Vakantie is niet alleen een pauze, maar misschien ook een uitnodiging.
Om opnieuw te luisteren. En om het eenvoudige antwoord van Jezus
serieus te nemen: “Heb God lief... en je naaste als jezelf.”

Een gezegende zomer gewenst - vol rust, verwondering en ruimte voor
wat er werkelijk toe doet. En vol licht, in de woorden van dichter Hans
Andreus:

Gelukkig dat
Het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat

en dat ik weet
dat ik er vandaan

kom, van het licht
of hoe dat heet.

Hartelijke groet,
Beatrijs Hofland




Vanuit de kerkenraad Made en Drimmelen

Onze laatste vergadering is alweer van 2 juni. Behandeld werden de
vaste punten zoals evaluatie en vooruitblik van kerkdiensten en het
actueel houden van het preekrooster. Dat laatste is een hele klus. De
projecten Samengaan en Kerkelijk werker staan op een laag pitje
vanwege de vakantieperiode. De laatste vergadering voor de
vakantieperiode is op 7 juli.

Zondag 22 juni heeft bevestiging plaats gevonden van Dirk-Jan Heil en
Wichert de Lange tot kerkrentmeester in Made en Rian van Houwelingen
en Louis van Suijlekom als ouderling in Drimmelen.

Afscheid werd genomen van Dick Heil Nzn als diaken Made, Louis van
Suijlekom ouderling Drimmelen en Dick Heil Szn kerkrentmeester
Made. Laatstgenoemde was om emotionele reden niet aanwezig op het
afscheid.

Dick Heil Szn scriba

Agenda

Maandag 7 juli: 19.00 uur combi KR in kerk Drimmelen
Vrijdag 15 aug: 17.30 uur, burg. huwelijk, kerk Drimmelen

In de maanden juli en augustus is de kerk van Drimmelen op zaterdag
en zondagmiddagen geopend van 13.30 tot 17.00 uur.

Verjaardagen 75+ (Made en Drimmelen)

Made

17 juli W. de Gardeijn
29 augustus A. Smits Schuller
Drimmelen

09 juli Hr. H.A.M. Snoek

24 augustus Mw. J.A. van Loon - Smits




Bevestiging en afscheid kerkraadsleden

Op 8 juni jl. heeft drs. van den Beld uit Baarn tijdens de kerkdienst de
kerkraadsleden uit Drimmelen en Made en Oud Drimmelen,
respectievelijk Louis van Suijlekom, Dick Heil (Szn) en Dick Heil (Nzn)
bedankt voor de door hen jaren lang geleverde functies en
werkzaamheden.

In deze dienst werden de kerkraadsleden Rian van Houwelingen
(ouderling en scriba Drimmelen) en Dirk-dan Heil ( kerkrentmeester
Made en Oud Drimmelen) in hun ambt en taak bevestigd. Deze
bevestiging heeft tot gevolg dat beide gemeenten bevoegd zelfstandig
kunnen besluiten. En daar zijn we natuurlijk erg trots op!

Groet, Harry Elling




Kerkvoogdij Drimmelen

Kerkbalans / Giften

ljuni € 40,00 (kerkhof)
10 juni € 50,00

11 juni € 50,00

11 juni € 50,00

12 juni € 15,00 (kerkblad)
12 juni € 200,00

12 juni € 50,00
12 juni € 10,00
12 juni € 20,00
12 juni € 10,00
13 juni € 150,00
15 juni € 150,00
16 juni € 40,00
17 juni € 50,00
17 juni € 10,00
17 juni € 30,00

18 juni € 200,00
19 juni € 25,00
20 juni € 50,00

Alle gevers hartelijk dank.

Collecten Drimmelen

Drimmelen

01 juni Wensambulance
Kerk
Restauratiefonds

15 juni Wensambulance
Kerk

Onderhoud orgel

€ 30,80
€41,90
€ 21,00

€ 41,60
€ 33,00
€ 24,30




Diaconieén Made en Drimmelen

Mei: Er is in mei gecollecteerd voor Max Slagter in Moldavié.
Ze hebben inmiddels een gift van € 545,75 ontvangen.

Juni: In juni wordt gecollecteerd voor Wens Ambulance
Noord-Brabant. Op het moment van schrijven is de
totale opbrengst nog niet bekend.

Juli: In juli zal gecollecteerd worden voor Ronald McDonald.

Augustus: In augustus is de opbrengst van de diaconiecollecten
voor de plaatselijke diaconie.

Volgens mij is Ronald McDonald zo bekend dat het geen introductie
behoeft. Help mee! Hieronder een paar regels van hun website die
iedereen zal begrijpen.

Dicht bij je zieke kind
Ronald McDonald Huis Midden West-Brabant

Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders, broertjes en zusjes in
de buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dicht bij
hun zieke kind. Want als je hele wereld op de kop staat door ziekte of
zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkst. Help mee!




Algemeen

Website
www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl

Scriba, Made

dhr. D. Heil Szn

Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 06 51 15 74 43

e-mail. dhei@hotmail.com

Scriba, Drimmelen

dhr. H.C. Elling -Saarloos

Amalia van Solmsstraat 35, 4924 BR Drimmelen
tel. 0162 - 68 57 98

email. pkdrimmelen@hotmail.com

Bankgegevens, Made
Kerkvoogdij

NL40 INGB 0001 0998 62
Diaconie

NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen
Kerkvoogdij

NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie

NL65 RABO 0373 7368 78

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.
dhr. D. Heil Dzn

Lucia Eijckenstraat 6, 4921 AN Made
tel. 06 12 39 85 07

e-mail. dirkheil@hotmail.com



http://www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl/

